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‘Blue Monday’    
We hebben hier alweer de eerste uitgave van de 
Ontmoeting in het 13e jaar van haar bestaan.  
Het is thans januari als deze Ontmoeting wordt 
gemaakt en ‘Blue Monday’ ligt gelukkig al weer achter 
ons, alhoewel.... ‘Blue Monday’....maak er maar liever 
‘Blue January’ van. Ik weet niet hoe het u vergaat maar 
persoonlijk heb ik altijd wat problemen met de maand 
januari, saai, lang en zonder hoogtepunten zoals in 
december de kerstviering (en de voorbereidingen 
daarop) en de jaarwisseling en gezellig met mensen van 
onze gemeente elke vrijdagmorgen koffiedrinken 
gedurende de adventsperiode. Tja, de maand januari, 
saai, koud, donker enz. Maar helemaal eerlijk ben ik nu 
niet. We merken dat de dagen weer langer worden en 
tekenen van groen in de natuur tevoorschijn komen.  
En we hebben als kerkgemeenschap een geweldig fijne 
start van de maand gehad met een mooie 
Nieuwjaarsdienst gevolg door een drukbezochte en 
gezellige Nieuwjaarsreceptie. En straks (want ik schrijf 
deze column in week 3) mogen we tijdens een dienst de 
nieuwe ambtsdragers begroeten die het werk in onze 
gemeente verder gaan oppakken. Ook altijd een 
feestelijk moment. Helaas moeten we dan ook afscheid 
nemen van huidige ambtsdragers die hun taken in de 
kerkenraad van onze gemeente gaan beëindigen.  
Altijd jammer maar we zijn ze niet kwijt want als 
vrijwilliger is er zeker altijd werk binnen onze 
gemeente. Dit jaar valt Pasen vroeg (31 maart ‘Eerste 
Paasdag’) en zal de 40dagentijd op woensdag 14 
februari aanvangen. De werkgroep Kerk & Israël zal ons 
dit jaar door de 40dagentijd leiden en o.a. zal er dan 
wekelijks koffie gedronken kunnen worden in de kerk 
en is er gelegenheid om een kaars te branden of even 
een moment van bezinning te nemen (zie hiervoor de 
rubriek ‘Signaal’). Kortom, we laten ‘Blue January’ maar 
zo spoedig mogelijk achter ons en gaan ons nu 
concentreren op de zaken die voor ons als gemeente ‘in 
het verschiet’ liggen! 
Han 
 

Kopij inleveren voor het Maart nummer 
uiterlijk woensdag 14 februari 2024. 
Bij voorkeur via ontmoeting@protgemoudewater.nl 
 

 
Foto voorkant: Doopplechtigheid 3 december 2023 
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SIGNAAL    
 
Een verhaal met een boodschap - ‘De plaats waar men staat'                                                                                                             
Tijdens de kerstviering in de Wulverhorst heb ik het verhaal  
voorgelezen van Eisik, zoon van Jekel uit Krakau die een droom kreeg.  
Ik schrijf hieronder een korte samenvatting. 
                               
In de Poolse stad Krakau staat een synagoge uit de 17e eeuw,  
de Izak Jacobowitz synagoge.  
 
‘Ik heb een bijzondere droom gehad vannacht’, zei Eisik, een Jood uit Krakau, de zoon van Jekel, tegen zijn vrouw 
Friedel, die hem net een stuk brood met droge worst gaf. Maar Friedel luisterde niet naar hem, want dromen 
brachten geen geld binnen. Hij moest hout gaan verkopen want er was geen eten meer in huis en hun kleding was 
tot op de draad versleten. Friedel verweet hem dat hij een koopman van niks was.  Eisik zuchtte, hij had gedroomd 
over een schat, die ergens begraven lag in Praag, bij een brug. Peinzend ging hij op stap met zijn stapel hout. 
Eigenlijk was Eisik een rabbi, net als zijn vader, maar dan een rabbi zonder synagoge. Hij verdiende wat door te 
handelen in oud hout, het was net genoeg om niet te verhongeren. Ze woonden in een oude hut en sliepen op 
vodden op de vloer. De héle Joodse wijk in de stad Krakau - Kazimierz - bestond uit arme sappelaars, die maar net 
rond konden komen. Ze hadden barre tijden achter de rug. Kort geleden was er nog een hetze tegen de wijk 
gepleegd, er was geroofd en geplunderd. Maar Eisik was vroom en bad iedere dag tot God om een oplossing te 
vinden voor zijn ellende.  
 
Een week later kreeg Eisik wéér die merkwaardige droom. Een oude man wenkte hem en zei: ‘Eisik, mijn zoon, in de 
grote stad Praag, daar waar de rivier de Moldau stroomt, daar bij een pijler van de Karelsbrug … daar ligt een schat’. 
Na het ochtendgebed probeerde hij zijn droom aan Friedel te vertellen. Maar ze lachte bitter en noemde hem een 
dromer. ‘Dit hier’ zei ze, ‘dit is de werkelijkheid, deze hut en deze sloppenwijk. Geld hebben we niet, je laatste 
centen gaf je aan je broer. Ga hout verkopen!’ In de 3e week droomde Eisik opnieuw over de oude man en de schat. 
En hij wist dat, als je drie keer hetzelfde droomt, het iets betekent! Zo vertrok Eisik lopend naar Praag waar hij na 14 
dagen aankwam. De beroemde Karelsbrug werd zwaar bewaakt. Het was onmogelijk om aan de voet van de pijlers 
te gaan graven naar een schat. Weken hing hij daar rond totdat de wachtkommandant de sjofele Eisik aansprak.  Het 
was hem opgevallen, dat deze man elke dag bij de brug rondscharrelde. Een armoedige kerel met versleten 
schoenen maar met een goedmoedig gezicht, waarin ogen gloeiden van een vurig verlangen. ‘Goede man’, vroeg hij 
vriendelijk, ‘wat kom jij hier elke dag doen? Wacht je op iemand of zoek je iets?’ Eisik besloot het erop te wagen en 
speelde open kaart. ‘Een droom heeft mij hier gebracht’ zei hij en hij vertelde wat hij had gedroomd.  
De commandant barstte in lachen uit. ‘Arme drommel, ben jij met deze lompen aan je lijf en op deze versleten 
schoenen hiernaartoe gelopen omwille van een droom? Wie vertrouwt er nu op dromen! Dan had ik ook op pad 
moeten gaan! Want ik droomde eens dat ik de opdracht kreeg om naar Krakau te gaan om naar een schat te gaan 
zoeken, die onder de haard zou liggen van een Jood met de naam Eisik, de zoon van Jekel! Ik zie mezelf al daar in 
Krakau, in die Joodse achterbuurt zoeken naar een schat, waar de ene helft van de Joden Eisik heet en de andere 
helft Jekel, en daar alle huizen openbreken. Hoe dom kan je zijn...’ En weer begon hij te lachen. Eisik maakte een 
beleefde buiging en reisde zo snel als hij kon terug naar Krakau. Hij brak in zijn huis de haardplaat open en vond een 
kist vol met gouden munten, die daar misschien wel door een voorouder in barre tijden was verborgen. 
Van zijn schat bouwde hij een Synagoge en hij gaf steun aan zijn arme buurtgenoten, waar hij dat kon: op het gebied 
van de geest, de ziel en de materie. Hij kocht een prima partij eikenhout en werd een welvarend houthandelaar.  
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De synagoge werd later naar hem genoemd.  
 
Het verhaal van de wonderlijke reis van Eisik deed in de Joodse  
wereld de ronde. Een beroemde Joodse leraar uit de 20ste eeuw,  
Martin Buber, zei hierover: “De plaats waar de schat te vinden is,  
is ‘de plaats waar men staat'. Juist daar en nergens anders is de  
schat te vinden. In de wereld om mij heen, in de situatie die mij  
door het lot is gegeven, in dat wat dag in dag uit om mij  
heen is en wat mij opeist, daarin ligt mijn wezenlijke taak en  
de vervulling van het bestaan dat voor mij openligt”. 
 
Sippy Klercq  
 
 
Veertigdagentijd 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De Veertigdagentijd loopt in 2024 van Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag 30 maart.  
Op zondag 31 maart is het Pasen. 

Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de 
wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, 
naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en 
liefde.  
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Dit jaar bieden de leden van de Werkgroep Kerk en Israël een aantal activiteiten aan gedurende de Veertigdagentijd. 
Daarnaast vindt u ook informatie van meerdere geloofsrichtingen, waarin inspiratie voor deze tijd te vinden is. 
We dragen in deze weken een passend gedicht aan in de Ontmoeting en in de Nieuwsbrief. 
 
 
Aswoensdag 
Om je te keren naar Pasen 
moet je je omkeren… 
Zoveel oud vuil, zoveel oud zeer 
moet eerst aangekeken worden 
wil je ook werkelijk vrij zijn 
de weg naar Pasen gaan. 
Denk niet: dat doe ik wel even… 
Omkeren is een levenshouding 
want zodra je je gekeerd hebt, 
zul je iedere keer weer tegenkomen 
hoe vastgeroest gewoonten kunnen zijn. 
Keer om en om en om… 
Houd het hoofd koel en het hart warm 
Omdat je dan goed kunt onderscheiden 
Waar het in het leven-met-God om draait. 
Hij wil zijn nabijheid aan ons kwijt 
en staat gedurig gekeerd naar ons, 
op de uitkijk, 
zou hij, zou zij mij zien en toelaten? 
Ben ik aantrekkelijk genoeg voor dit mensenkind? (uit: Op weg naar Pasen 2023, uitgever Berne Media) 
 
Ga mee!  In het bevrijdende van Pesach en Pasen 

Bezoek de landelijke ontmoetingsdag Kerk & Israël op 26 februari 2024. De dag staat in het teken van Pesach en 
Pasen. Feesten van bevrijding om te leren in vrijheid te leven.  
Twee Joodse sprekers en twee christelijke sprekers diepen het thema uit. Dr. Piet van Midden, getrouwd met een 
orthodoxe Joodse vrouw, vertelt over de viering van Pesach en Pasen thuis. De dag begint om 10 uur en duurt tot ca 
15.30. Plaats Nijkerk. Opgeven kan via de PKN site of door aanmelden bij een van de leden van de werkgroep K&I. 
 
-40dagen kalenders. Op zondag 11 februari worden er 40dagen kalenders uitgedeeld. U kunt ze ook zelf gratis 
bestellen bij de PKN. De kalender sluit aan bij het jaarthema ‘Ga mee!  Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. 
De verschillende weekthema’s roepen op om in de Veertigdagentijd samen in actie te komen door bijvoorbeeld te 
vasten, naar Jezus te komen, je leven te heiligen en het brood te delen. Aan de hand van de Bijbelteksten kijken we 
naar wat de Bijbel ons daarover vertelt en hoe dat ons inspireert in ons eigen leven. 

-Elke vrijdagmorgen in deze 40dagentijd is de Ontmoetingsruimte open vanaf 10 -11.30 voor koffie en contact en is 
het mogelijk om in de kerk een kaarsje aan te steken en desgewenst een gesprek aan te gaan.       

-Het Interkerkelijk Avondgebed Oudewater  (IKO) heeft elke woensdag een korte viering met als thema : “Jezus om 
uw lijden groot “ 
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14 febr. 2024 19.00  RK (Aswoensdag) in de Rooms Katholieke Kerk                               
21 febr. 2024 19.15  PGO in de Oud Katholieke Kerk                                                               
28 febr. 2024 !9.15  Oud Katholieke voorganger in de OK Kerk 
 

Doe mee aan de 20e digitale 40-dagenretraite van de Jezuïeten 
“De steen is weggerold” is de titel van de 40-dagenretraite 2024 van de jezuïeten. De retraite gaat op Aswoensdag 
(14 februari) van start en eindigt op Paaszondag. De retraite is geschreven door Rita Loyens. Ze zegt: “Ons leven 
ondervindt wel eens last van de overdaad aan activiteiten. Er is geen tijd en ruimte meer voor stilte. Er ligt een steen 
voor onze deur die belet dat we naar buiten treden, of ook maar een glimp van het licht kunnen zien. Diep in ons 
leeft een verlangen naar eenvoud en rust maar hoe onderscheiden we overtollige ballast en hoe kunnen we die 
afleggen.  Mogen we Aswoensdag aangrijpen om een eerste stap te zetten in het overboord gooien van ballast en 
om kleine rustpuntjes toe te laten.” 
Innerlijke voorbereiding op de grote christelijke feesten 
Deze 40-dagentijd zullen ruim 20.000 mensen uit voornamelijk Nederland en Vlaanderen deelnemen. De 
retraite helpt velen zich innerlijk voor te bereiden op twee belangrijke christelijke feesten: Kerst en Pasen. De 
digitale retraitanten krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische 
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het feest van Pasen intenser te beleven. 
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.  
Deelnemers ontvangen gedurende de periode van 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail.  
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 

• “Eenvoudig, helder, herhalend maar nooit saai. Integendeel, het ging naar de diepte. De gebedsmails 
raakten mij dag na dag. Een borrelende bron van intense inspiratie.”  

• “De mails gaven een goede structuur in de meditatie, het verloop is zeer helder, niet zweverig. Het was een 
revelatie voor mij dat meditatie realiseerbaar is.  

• "Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd." 
 

Tot zover deze eerste informatie. Er staat nog meer op het programma maar daarover informeren we u in  
maart 2024.                                                                                                         
Werkgroep Kerk en Israël. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied 536 Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 

De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 

O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 

Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 

Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

Tekst: Willem Barnard  

 



   8 
 
 

 
 
 
Vieringen februari 2024 
 
Zondag 4 februari: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. M.J.W. Brederoo, 

IJsselstein  
Ouderling van dienst: Esther Brouwer 
Organist:  Bas Vliegenthart 
Koster:   Cor van der Neut 
Peuteroppas:  Judith Verwey 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
Tienerdienst:  in de soosruimte  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  KiA / Werelddiakonaat      
                                           Bangladesh    
Bijzonderheid:  ZWO Werelddiakonaat, koffie  

drinken door ZWO/KiA 
 
Zondag 11 februari: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  dhr. J.P. Molenaar,  

Moordrecht   
Ouderling van dienst: Leo Smit 
Organist:  Martijn van de Weerd   
Koster:   Hans Aleman 
Peuteroppas:  Hanneke en Angelique de  

Graaf 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  Diaconie 
 
Zondag 18 februari: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. C. Burger, Kamerik 
Ouderling van dienst: Ineke van der Neut  
Organist:  Bas Vliegenthart 
Koster:   Hans Stafleu 
Peuteroppas:  Marith en Meike de Goeij 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  Inlia 
Uitgangscollecte: PGO / PGO_Plus 
Bijzonderheid:  Eerste 40-dagentijd, Heilig  

Avondmaal, Koffie drinken 

 
 
 
 
 
 
 
Zondag 25 februari: morgendienst 9.30 uur  
Voorganger:  ds. P. Vliegenthart, Utrecht 
Ouderling van dienst: Elly Vliegenthart 
Organist:  Han Langeveld 
Koster:   Jaap Swijnenburg 
Peuteroppas:  Astrid en Melanie van Vliet 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen 
1e collecte:  Algemeen kerkwerk 
2e collecte:  KiA / Binnenlands Diaconaat 
 
 
Overige vieringen: 
 
IKO avondgebed in Oud Katholieke Kerk: 
4 februari   9.30 uur   Met IKO op pad naar PGO 
7 februari 19.15 uur   Louis Oosterom 
14 februari  19.30 uur   Aswoensdag in RKK 
16 februari 19.15 uur   Meditatie in sacristie 
21 februari 19.15 uur   Sippy Klercq 
23 februari 19.15 uur   Meditatie in sacristie 
28 februari  19.15 uur   Hans Lippe 
 
Weeksluiting Wulverhorst: 
2 februari 19.00 uur   pastor Huub Spaan 
9 februari 19.00 uur   ds. Roelof de Koning Gans 
16 februari 19.00 uur   pastor Huub Spaan 
23 februari 19.00 uur   mw. Sippy Klercq 
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Februari 2024            Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 
       

1 donderdag Psalm 18:26-51  

2 vrijdag Leviticus 12:1-8 Maria Lichtmis, de opdracht van Jezus in de tempel (Lucas 2:22-40) 

3 zaterdag Marcus 1:21-28  

4 zondag Marcus 1:29-38  

5 maandag Psalm 31  

6 dinsdag Leviticus 13:1-11  

7 woensdag Leviticus 13:12-23  

8 donderdag Leviticus 13:24-37  

9 vrijdag Leviticus 13:38-46  

10 zaterdag Psalm 32  

11 zondag Marcus 1:39-45  

12 maandag Marcus 2:1-12  

13 dinsdag Marcus 2:13-22  

14 woensdag  Jeremia 14:1-10 Aswoensdag, begin van de veertigdagentijd 

15 donderdag Jeremia 14:11-16  

16 vrijdag Jeremia 14:17-22  

17 zaterdag Psalm 130  

18 zondag Jeremia 1:4-12  

19 maandag Jeremia 1:13-19  

20 dinsdag Psalm 116  

21 woensdag Jeremia 17:1-18  

22 donderdag Jeremia 17:19-27  

23 vrijdag Psalm 27   

24 zaterdag 2 Petrus 1:1-11  

25 zondag 2 Petrus 1:12-21  

26 maandag Jeremia 18:1-12  

27 dinsdag Jeremia 18:13-23  

28 woensdag Psalm 51   

29 donderdag Jeremia 19:1-9  
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Verslag vergadering Kleine Kerkenraad d.d.                 
6 december 2023. 
 
Voorzitter Esther Brouwer opent de KKR vergadering 
met het lezen van het gedicht “Kostbare bronnen” van     
J. Meijer en heet iedereen welkom. Gedurende een 
deel van de vergadering zijn een aantal leden van de 
ZWO-KiA bij ons te gast.  

In deze vergadering wordt de begroting van het 
College van Kerkrentmeesters voor 2024 besproken. 
Het CvK komt tot een structurele verlaging van de 
kosten door: 
a. van 1.0 predikant naar 0,8 fte te gaan 
b. de beheerdersfunctie van het Zalencentrum vervalt 
c. energiemaatregelen leveren besparingen op  
d. de inkomens uit het zalencentrum trekken aan 
e. de renteinkomsten verbeteren 
Al met al levert dit een (bijna) sluitende begroting op. 
De KKR gaat akkoord (in de KR vergadering van 08-11-
2023 heeft de KKR hier mandaat toe gekregen). 

Eveneens wordt het nieuwe Meer Jaren Onderhouds- 
en Investering Plan (MJOIP) besproken. In dit plan zijn 
onder andere kosten voor de renovatie van de 
pastorie opgenomen en een bedrag voor het 
vernieuwen van de dakbedekking van ons gebouw.  
Voor 2024 zijn de kosten voor geluidsabsorberende 
platen aan het plafond van zaal 1 opgenomen. De 
uitkomst is een forse verhoging van het totale budget 
voor het MJOIP. De KKR gaat akkoord met de 
financiële verhoging van het MJOIP. 

De kosterswoning blijft langer bewoond en de 
pastorie blijft minimaal tot 23 maart verhuurd aan de 
huidige bewoners. 

Han Langeveld doet verslag over de laatste 
bijeenkomst van de pastoraatsouderlingen. Om de 
grote, constante groep contactpersonen bijeen te 
brengen en te bedanken voor hun werk wordt een 
high tea in het voorjaar georganiseerd. Verder wordt 
er momenteel niet verder gezocht naar uitbreiding 
van het pastoraatsteam. De pastoraatsouderlingen 

hebben een goede verdeling van de werkzaamheden 
en het loopt goed. Er is een protocol m.b.t. uitvaarten 
en alles wat erom heen geregeld moet worden door 
verschillende mensen uit de kerk. Dit protocol omvat 
zaken van het plaatsen van de digitale kaart op de 
website, de uitvaartdienst tot het gedenken in de kerk 
op de zondag na de uitvaart. Het protocol krijgt weer 
een update; o.a. dat bij voorkeur de ouderling die de 
familie begeleidt in de tijd van rouw, de tekst van het 
gedenken uitspreekt. 

In deze vergadering worden de jaarplannen van de 
commissies besproken. Als eerste komt het jaarplan 
van de ZWO/KiA aan bod. De commissie vindt het 
jammer dat gemeenteleden weinig animo tonen om 
bijv. naar het klooster in Haastrecht te komen als daar 
een bijeenkomst is over de opvang van minderjarige 
vluchtelingen. Of geen animo tonen om in Amsterdam 
een Ghanese dienst bij te wonen. De commissie is 
voornemens om in 2024 hier een Ghanese dienst te 
organiseren.   
PGO- plus, voorheen Vorming en Toerusting, is 
naarstig op zoek naar mensen. Ondanks dat deze 
commissie op 1 man draait worden er ook in 2024 
activiteiten ontplooit zoals “Zin in Film” en “Keek op 
de Preek”. De kerkenraad wil in 2024 nadenken over 
de inrichting van de kerkzaal met het oog op de 
toekomst. Ook het implementeren van Donkey 
Mobile, een app staat in de planning.  
Een aandachtspunt hierbij is dat er veel tijd en moeite 
geïnvesteerd moet worden bij de implementatie.  
Een kerkapp heeft alleen zin als veel gemeenteleden 
deze app installeren op hun telefoon en deze 
gebruiken. Alle jaarplannen worden door de KKR 
geaccordeerd. De kerkenraad is dankbaar en blij met 
alle plannen en werkzaamheden van de commissies.  
Mieke sluit de avond met “Behoed en bewaar ons 
lieve God “ een Braziliaans lied uit het 
Ouderlingenblad. 
 
Namens de (kleine) kerkenraad, Mieke Schippers 
(scriba) 
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Verslag kerkenraadsvergadering d.d. 17 januari 2024. 
 
Esther Brouwer opent de vergadering met het lezen 
van het lied ‘In de nacht van strijd en zorgen’ dat 
spreekt over een toekomst vol van hoop.  
De voorzitter heet een ieder welkom op deze 
vergadering. De laatste kerkenraadsvergadering in de 
oude samenstelling. Zondag 28 januari nemen Rob en 
Marian Kasbergen, Arjan Verweij en Martine den 
Butter afscheid van de kerkenraad en treden Leonie 
van den Brink en Niek Hokken aan. Niek en Leonie 
gaan beiden de diaconie versterken.  
Bij de ingekomen post is een mail van New Creation, 
het gospelkoor kan een kerkdienst verzorgen.  
We vinden dit een mooi initiatief en besluiten van dit 
aanbod gebruik te maken.  
Wist u dat er bij bijzondere diensten, zoals bij rouw, 
trouw en doopdiensten een DVD van de dienst wordt 
aangeboden aan de belanghebbenden? Dit is een 
gezamenlijk initiatief van multimedia en de diaconie. 
De DVD’s worden vervangen door USB sticks.              
In deze vergadering passeren nog een aantal punten, 
zoals een ordinantie ter bespreking en goedkeuring, 
het instellen van de kascontroles bij de diaconie en 
het CvK. Een datum voor de gemeentevergadering 
wordt geprikt, nl. zondag 3 maart. Een werkgroepje 
gaat deze vergadering voorbereiden.  
In het jaarplan van het CvK en de kerkenraad is de 
inrichting van de kerkzaal opgenomen. De kerk moet 
geschikt zijn voor diensten met een grote en een 
kleine opkomst gemeenteleden, voor rouw, trouw, 
doop en gezinsdiensten. Dat vergt een ruimte die 
geschikt is voor zowel kleine intieme bijeenkomsten 
als een bijeenkomst als de Volkskerstzangdienst.  

Met een groepje mensen willen we nadenken wat 
ervoor nodig is om de inrichting van de kerkzaal 
toekomstbestendig in te richten.  
In de gemeentevergadering hoort u hier meer over. 
Uit de gemeente worden mensen gezocht die hierover 
mee willen denken. 
Ook is gesproken over het betrekken van jonge 
gezinnen in de diensten. In andere gemeenten wordt 
gewerkt met het concept “kliederkerk”. We gaan 
verder met het uitwerken van ideeën in de Kleine 
Kerkenraad en willen het team van “kerkdienst beetje 
anders” hierin betrekken.  
In de rondvraag komt een vraag naar voren over de 
kinderen die terugkomen van de kinderkerk. Als de 
kinderen terugkomen in de kerkzaal willen ze graag 
aan hun ouders iets vertellen over hetgeen ze beleefd 
hebben of gemaakt hebben. Er is op dat moment geen 
ruimte voor omdat we gaan bidden.  
Aan de liturgiecommissie wordt gevraagd om hier 
eens over na te denken.  
Tot slot nog een leuk bericht; een anonieme sponsor 
heeft de kerkenraad gevraagd om een activiteit te 
organiseren om alle vrijwilligers te bedanken.  
De diaconie neemt deze taak op zich.  
Anonieme sponsor: dank!  
Leo Smit sluit de vergadering met een essay over 
HOOP van Vaclav Havel.  
 
Volgende vergaderingen: 
Agendacommissie    31 januari 
Kleine Kerkenraad  7 februari 
  
Namens de kerkenraad, Mieke Schippers 

 
UITNODIGING GEMEENTEVERGADERING 

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oudewater nodigt u allen van harte uit tot het bijwonen en 
deelnemen aan de gemeentevergadering op zondag 3 maart 2024 na de kerkdienst.  
 
De agenda is als volgt: 
- Opening door de voorzitter, Esther Brouwer 
- Korte presentaties door verschillende commissies; hierbij komen hele diverse onderwerpen aan bod, zoals    
              energiebesparing, een activiteit op Hemelvaartsdag, inrichting kerkzaal, een nieuwe activiteit door het       
              pastoraatsteam.  
- Tot slot is er ruimte voor vragen, suggesties en opmerkingen aan de kerkenraad.   

Wij heten u graag welkom op 3 maart a.s. na de kerkdienst! 
Namens de Kerkenraad,   
Mieke Schippers, scriba 
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Nieuwjaarswens uitgesproken door onze voorzitter Esther Brouwer tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 7 januari j.l.  
 
Beste gemeenteleden, 
 
Er ligt weer een fris nieuw jaar in het verschiet. 2024. Wat zijn onze verwachtingen 
en wat is onze hoop voor dit nieuwe jaar? Ik denk dat dat voor ons allemaal 
verschillend is, maar dat er ook gemeenschappelijkheden zijn. 
 
Ik denk dat voor ons allemaal geldt, dat we hopen in dit nieuwe jaar een nieuwe 
predikant te zullen mogen vinden. Gelukkig is ds. Kees Burger bereid om ons ook 
komend jaar te blijven helpen. Heel erg fijn, veel dank Kees voor alles wat je voor 
ons doet. Ik wens de beroepingscommissie alle kracht en wijsheid toe om verder op 
zoek te gaan naar een geschikte kandidaat. We zijn blij dat zij bereid zijn deze taak 
te vervullen. 
 
Dat er geen vaste dominee is betekent voor onze gemeente niet dat we stil zijn 
blijven staan. Ik wil heel graag benoemen hoe trots ik ben op onze gemeente, dat 
alles ook in de afgelopen lastige jaren door is blijven gaan en dat we met elkaar zo’n 
sterke en veerkrachtige groep mensen blijken. Ik wil ook graag iedereen bedanken 
die daar op zijn of haar manier aan bijdraagt; van de kosters tot de 
energiecommissie en van alle commissies tot de mensen die bijdragen aan het 
onderhoud van het pand. Ik hoop en verwacht dat we dat ook in 2024 kunnen 
voortzetten en dat zal voor ieder van ons zo zijn. Laten we verder gaan met het 
uitvoeren van allerlei ideeën die er binnen de gemeente zijn, zoals bijvoorbeeld een 
activiteit op Hemelvaartsdag, de plannen die we in het beleidsplan hebben gemaakt, 
een gemeentevergadering in februari (inmiddels maart - red.) en het onderzoeken van 
samenwerkingsvormen met andere gemeenten. Laten we verder gaan met in 2024 
zo’n fijne, flexibele en mooie gemeente te zijn! Laten we samen bouwen aan een 
mooi jaar en er voor elkaar zijn! 
 
Dat doen we niet alleen, we vragen daarvoor de hulp van God. Ik vond een mooi 
gedicht dat ik graag voor u wil lezen: 
 
Ik zei tot de man 
die stond bij de 
ingang van het nieuwe jaar 
geef mij een licht 
opdat ik veilig het onbekende 
tegemoet kan treden 
en hij antwoordde 
ga de duisternis in 
en leg je hand in die van God 
dat is beter voor je dan licht 
en veiliger 
dan een bekende weg 
(gedicht van Minnie Haskins) 
 
Ik wens ons allen alle goeds voor het nieuwe jaar! 
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Kerkelijk bureau van 23 november 2023 tot en met 17 januari 2024 

Wie worden er in februari 2024 80 jaar of ouder: 
2 februari, Mevr. S. Boulogne-van der Veen, Noord-Linschoterzandweg 50, 3425EL  SNELREWAARD 
3 februari, Mevr. M.L. van Dam-Slingerland, van der Griendstraat 14, 3421EC  OUDEWATER 
6 februari, Mevr. H.A. Stekelenburg-Mijnders, Oude Singel 27, 3421ED  OUDEWATER 
25 februari, Dhr. J.B. Tesink, Donkere Gaard 20, 3421AT  OUDEWATER 
28 februari, Mevr. P.T. Bakker-de Jong, Zuid-Linschoterkade 7, 3421EJ OUDEWATER 
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 
      
Overleden: 
Mw. V A. Hoogendijk, Spinnen 14 
Dhr. D. Kenbeek, Strengen 5 
 
Gedoopt: 
Karlijn Boere, dochter van Karolien Klaasse Bos en Albert-Jan Boere, Papenhoeflaan 
Otis Spanenburg, zoon van Fred en Femke Spanenburg-Aleman, Lijndraaier 
Fijs Vergeer, zoon van Alvin en Fieneke Vergeer- Kwakkenbos, Lijnbaan 
 
Verhuisd binnen de gemeente: 
Mevr. T.A.M. van Bemmel van Brede Dijk 3, 3421TK naar Noord-Linschoterkade 2 , 3421EH, OUDEWATER  
Mevr. T.S. Boullart-Schaap, Willeskop 146, 3421GW naar Waardsedijk 227 , 3421NE, OUDEWATER  
Mevr. J.N. Jongerius, Garen 33, 3421KL naar Prinses Margrietstraat 14 , 3421HG, OUDEWATER  
Dhr. J. Oskam, Hoenkoopse Buurtweg 59, 3421GB naar Strengen 160, 3421JT, OUDEWATER  
 
Verhuisd buiten de gemeente: 
Dhr. J.P.A. Bleijs, Papenhoeflaan 130, OUDEWATER naar ’s-GRAVENHAGE 
Mevr. J. Bijlsma, Diemerbroek 10 A, PAPEKOP naar UTRECHT 
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Pastoraat 

 
Steek een kaars aan! 
In een recent ouderlingenblad stond in een artikel de 
volgende frase: 
 
Het is beter om een kaars aan te steken  
dan de duisternis te vervloeken! 
 
Een mooie zin, zeker als je ook de tekst van lied 598 
in gedachten houdt: 
 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
 
De kaars kunnen we zeker aansteken. Tijdens de 
veertigdagentijd is er op elke vrijdagmorgen naast het 
koffiedrinken met elkaar gelegenheid om een kaars te 
branden ter nagedachtenis of om gewoon een 
moment van bezinning te nemen. Of u kunt uw 
gedachten kwijt aan een van de aanwezige 
ouderlingen die u dan graag de gelegenheid zal geven 
om even met elkaar in gesprek te gaan. 
De essentie van het artikel van het ouderlingenblad is 
eigenlijk dat wij als wereldwijde kerk (en dat zijn wij 
allen) de mogelijkheid hebben om in solidariteit en 
gelijkwaardigheid met elkaar te leven. Door met 
elkaar te vieren, met elkaar te rouwen en voor elkaar 
op te staan tegen onrecht. En natuurlijk om elkaar te 
ontmoeten opdat vanuit deze ontmoetingen het 
onderling begrip alleen maar versterkt zal worden. 
Door de ontmoetingen kunnen onze inzichten 
veranderen en kunnen we beter in staat zijn om ons 
te richten op het verspreiden van het licht!  
 
Dus steek gerust een kaars aan gedurende de 
veertigdagentijd (en mogelijk op andere momenten) 
en laat die duisternis achter u! 
 
 
 
 
 

 
Omzien naar elkaar 
Als u dit leest is de eerste maand van het jaar 2024 
alweer voorbij. Wij kijken aan tegen de feestdagen in 
december. Maar die liggen alweer ver achter ons.  
Nu kijken wij weer vooruit, verlangen naar de lente, 
maar daar moeten we nog even geduld voor hebben. 
Wat heeft het nieuwe jaar voor ons als gemeente en 
voor ieder persoonlijk in petto? Wij weten het niet. 
Laten wij bidden en hopen dat alles goed mag komen 
voor ieder, in welke vorm dan ook. Voor Anneke 
Jongerius (Boezemsingel 15) wordt het een spannend 
jaar. Zij is gestart met chemokuren en daarna zal 
mogelijk nog een operatie volgen. Ook voor haar man 
Ko en de kinderen een moeilijke periode. Wij bidden 
dat de behandelingen tot het gewenste resultaat 
mogen leiden. Levi den Butter heeft een naar ongeluk 
gehad en is behandeld in het brandwondencentrum 
van het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Inmiddels 
heeft hij een huidtransplantatie ondergaan en wij 
hopen dat hij weer spoedig herstellen mag. Een 
ingrijpende tijd om mee te maken voor het gezin van 
Martine en Kees den Butter. Op 7 januari j.l. is na een 
korte, maar heftige periode van ziek zijn overleden de 
heer Dick Kenbeek (Strengen 5).  
Op de kaart staan woorden van Dick zelf: 
“Ik had graag nog een paar jaar willen leven, maar dat 
is mij niet gegund. Het is goed zo”. 
Een aangrijpende tekst, goed om even bij stil te staan.  
Dick is begraven op de R.K. Begraafplaats in 
Oudewater. Een groot gemis voor zijn vrouw Elly en 
een leegte in zijn gezin. Wij wensen hen allen Gods 
nabijheid toe om het gemis van Dick te kunnen 
verwerken. Er was ook een mooi bericht om te 
delen…Luuk en Elly Teuben (Laan van Snelrewaard 
5)  waren 50 jaar getrouwd. Wat een bijzonderheid 
om deze mijlpaal te mogen beleven met je kinderen 
en kleinkinderen. Nogmaals van Harte Gefeliciteerd 
en nog vele mooie jaren met elkaar toegewenst. 
Ook voor de niet hiergenoemden, maar wel met 
zorgen om ziekte, verlies of eenzaamheid bidden wij 
elkaar toe ‘Vader in de hemel, wees ons nabij en geef 
Ons Vrede’! 
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Koffiedrinken gedurende de maand februari 
Ons kerkgebouw zal op vrijdag 9 februari tussen 10:00 
uur en 11:30 uur voor u geopend zijn om een kop 
koffie of thee te komen drinken en uiteraard ook  
om even gezellig bij te praten. Uw gastvrouwen zijn 
dan Dita Aleman en Carla de Groot. 
Tevens kunt u gedurende de 40dagentijd (14 februari 
- 28 maart) op elke vrijdagochtend in ons kerkgebouw 
terecht voor een kop koffie of thee en indien u dit 
wenst om in de kerkzaal een kaars te branden ter 
nagedachtenis en/of een moment van bezinning te 
nemen. Gedurende de maand februari zullen dan uw 
gastvrouwen zijn: 
- vrijdag 16 februari Ineke van der Neut en  
  Wil Langeveld 
- vrijdag 23 februari Marian Kasbergen en  
  Gerry Beenen 
Graag zien wij u op ‘op de koffie of de thee’ op de 
vermelde vrijdagochtenden! 
 
Maandkaarten 
De maandkaarten van december zijn verstuurd naar 
Dhr. A v Dam, Mw. M Hoogenboom- de Vor, Mw. 
M.W. v.d. Dussen en Mw. W.W. Kwakernaak- v 
Oudenallen, allen ter felicitatie met hun verjaardag in 
december. 
Tevens een kaart ter felicitatie naar Albert en Geesje 
Dening- Oldengarm i.v.m. hun 50-jarig huwelijk op 30 
november, ook een kaart ter felicitatie naar de 
doopouders: Karolien Klaasse-Bos en Albert-Jan 
Boere, Fred en Femke Spanenburg- Aleman en Alvin 
en Fieneke Vergeer-Kwakkenbos. Een felicitatie kaart 
i.v.m. het betrekken van een nieuwe woning werd 
gestuurd naar Henk en Alies Brouwer- Snippe en naar 
Mw. T Wijnberg. Een kaart als beterschap, 
bemoediging of medeleven werd gestuurd naar Hans 
Aleman, Janny Verweij- Brouwer, Janny Slager- Blonk, 
Nely den Toom, Wim v Zwol, Agnelle v.d. Linde- 
Fredrikse en de bewoners van het Hospice. 
Een condoleance kaart werd gestuurd naar de familie 
van Ineke Spek-Eilander en de familie van Adrie 
Hoogendijk. 

De maandkaarten van Januari zijn gestuurd naar: 
Mw. J. de Wit – v.d Breggen, Mw. J.H.A. Tesink -  
’t Lam, Mw. Tuinzaad – Groeneveld, Mw. M. Knol- 
Goedhart en naar Dhr.P.M.A. Gort allen ter felicitatie 
met hun verjaardag in Januari. Een kaart ter 
bemoediging, beterschap of medeleven werd 
gestuurd naar : Mw. S.C.M.Sieling – v.d. Steen, Rien 
v.d Stok, Anneke Jongerius – van Herk, Aart-Jan 
Raaphorst, Levi den Butter en naar Lianne Noorland. 
Zij is de echtgenote van Ds Nathan Noorland 
 
Vier Uw verjaardag in de kerk! 
Een nieuwe activiteit dit jaar. We geven u de 
gelegenheid om uw verjaardag in de kerk te vieren. 
Dat doen we met elkaar. Alle 80plussers krijgen in de 
loop van het jaar persoonlijk een uitnodiging. 
Iedere 80+ die in het eerste deel (van januari t/m 
april)) van het jaar jarig is, krijgt een uitnodiging om 
zijn /haar verjaardag in de ontmoetingsruimte van de 
kerk te vieren. Alle 80+ die jarig zijn in mei t/m 
augustus krijgen een uitnodiging voor juli 2024. 
Allen die in het laatste deel van het jaar jarig zijn 
krijgen een uitnodiging voor oktober 2024. 
Het is de bedoeling dat u samen met één gast naar de 
kerk komt. Dan viert u uw verjaardag samen met alle 
andere 80plussers die ook in die periode jarig zijn.   
De gast die u zelf uitnodigt hoeft geen lid van de kerk 
te zijn. Dat kan zijn een zoon/dochter, vriend/vriendin 
of buurman/buurvrouw etc. 
Wij zorgen voor iets lekkers bij de koffie en een hapje 
en een drankje. De eerste keer dat we dit willen doen 
is op 12 april 2024.  De tweede verjaardag viering is 
op 5 juli 2024 en de verjaardag viering in het najaar 
hebben we alvast gepland op 18 oktober 2024.  
Nogmaals iedereen krijgt t.z.t. een persoonlijke 
uitnodiging. Eventueel vervoer kunnen we altijd 
regelen. Het lijkt ons heel leuk om elkaar weer eens in 
een andere setting te ontmoeten. 
Vragen beantwoorden wij graag.  
 
Een hartelijke groet namens het pastoraatsteam, 
 
Ineke vd Neut, tel. 0629862843. 
Cvanderneut14@gmail.com 
Dita Aleman,    tel. 0642053254. 
ditaaleman@gmail.com 
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Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 
   Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen 
   hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt (PCP@protgemoudewater.nl). 

Ø Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door. 
Ø Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door. 
Ø Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken? 

Wij vernemen het graag van u! 
Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert! 
  Agnelle van der Linde tel: 06-49854877       en       Dita Aleman tel: 06-42053254 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vanuit de Diaconie 
We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Een 
nieuw jaar betekent ook weer deels nieuwe 
ambtsdragers.  
In de diaconie verwelkomen we Niek Hokken en 
Leonie van den Brink. We zijn heel blij dat zij bereid 
zijn deze taak op zich te nemen. Rob en Marian 
Kasbergen en ik (Arjan Verwey) hebben de termijn 
erop zitten en hebben besloten om af te treden. Ik 
heb het deze vier jaar met plezier gedaan, en vond het 
fijn om op deze manier mijn steentje bij te dragen. Ik 
zal mijn taken niet allemaal loslaten, zo blijf ik de 
technische ondersteuning bij onze kerkTV kijkers 
gewoon doen. Dus mocht u interesse hebben in 
kerkTV maar komt u er zelf niet uit, neem gerust 
contact met me op. 
 
Wintermaaltijd 
Zaterdag 2 maart is er weer een wintermaaltijd. Een 
maaltijd waarbij we in een ontspannen sfeer elkaar 
kunnen ontmoeten en kunnen genieten van heerlijke 
winterse gerechten. 
We willen om 16:30 uur beginnen met een 
gezamenlijke activiteit. De maaltijd zal beginnen rond 
18:30 uur. 

De kosten zijn €15,- per persoon, dit is inclusief de  
1e drankconsumptie. Voor kinderen gratis. 
Wat overblijft na aftrek van onkosten zal ten goede 
komen aan Stichting Inlia. 
 
Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale 
Initiatieven met Asielzoekers) is een 
netwerkorganisatie van en voor 
geloofsgemeenschappen die asielzoekers en 
vluchtelingen in nood helpen. INLIA bevordert 
rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit 
naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - 
in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. 
INLIA ondersteunt deze mensen naar een betere 
toekomst en een menswaardig bestaan.  
Kijk op www.inlia.nl. voor verdere informatie.   
 
Verdere informatie over de wintermaaltijd volgt via de 
nieuwsbrief. 
 
Vervoersdienst 
Ook wil ik hier onze vervoersdienst nog even noemen. 
Mocht u graag naar de kerk willen komen maar heeft 
u geen vervoer, neem dan contact op met de 
diaconie. Er is elke maand iemand ingeroosterd om 
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mensen naar de kerk te brengen en weer thuis te brengen. 
Hartelijke groet, namens de Diaconie,  
Arjan Verwey 
 

 
 
 
 
 
 

Collecte Diaconaat 25-2 
 
Omzien naar gevangenen 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en 
zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus 
vraagt ons niet te oordelen,maar barmhartig naar hen om 
te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-
patiënten en hun familie een helpende hand om te 
werken aan herstel. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en 
kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld 
Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstkampen organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun 
gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren. 
Van harte aanbevolen! 
 
Lees meer op kerkinactie.nl/gevangenen 
 
 
 
 
 

Kerkbalans 2024 “Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
De start van de actie ligt alweer een paar weken achter ons. Dat betekent niet dat alles voorbij is. 
Heeft u al actie ondernomen, daarvoor alvast hartelijk dank. Mocht het er nog niet van gekomen 
zijn om te reageren op de brief of mail die u ontvangen heeft, dan kunt u dat alsnog doen. Laat 
het ons weten als u de brief of mail niet meer heeft. Wij kunnen voor een nieuwe zorgen. Hoe 
alles verlopen is valt op dit moment nog niet te zeggen. Daar hoort u later meer over.  

Met vriendelijke groet, 
Mieke van Soelen en Bram Verweij, coördinatoren Kerkbalans. 
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Opbrengst collectes november en december 2023 e.d. 
 

dag Doel 
november 2023 

Bedrag 
€ 

5 1e Algemeen kerkwerk 219,40 
 2e KiA/Zending Rwanda 259,65 

12 1e Algemeen kerkwerk 231,65 
 2e Diaconie 272,45 

19 1e Algemeen kerkwerk 138,50 
 2e PGO-Bloemencommissie 132,20 

26 1e Algemeen kerkwerk 210,80 
 2e PKN/Pastoraat – met het oog 

op het einde 
153,55 

 koffiedrinken november 2023  
5 ZWO/KiA-commissie 25,90 

10 Zalencentrum 27,75 
19 Zalencentrum 29,31 
26 Zalencentrum 41,40 

   
 koffiedrinken december 2023  

1 Zalencentrum 22,05 
3 PGO/Bloemencommissie 29,60 
8 Zalencentrum   8,75 

15 Zalencentrum 12,70 
17 Zalencentrum 18,80 
22 Zalencentrum 21,25 
29 Zalencentrum 19,85 

   

   
   

dag Doel 
december 2023 

Bedrag 
€ 

3 1e Algemeen kerkwerk 239,70 
 2e PGO/Plaatselijk Kerk & Israël 192,10 

10 1e Algemeen kerkwerk 117,70 
 2e Avondmaalcollecte Youth for 

Christ IJsselmonde Rotterdam 
115,75 

 uitgang: Liturgiecommissie   65,45 
17 1e Algemeen kerkwerk   96,20 

 2e PGO/PGO_Plus   92,50 
24 1e Algemeen kerkwerk 138,15 

 2e PGO-Bloemencommissie 123,95 
24 Kinderkerstfeest Het Vergeten 

Kind 
258,40 

24 Volkskerstzang in HGO-H kerk 
Kenia-project Teus en Leny Bos 

779,96 

25 1e Algemeen kerkwerk 356,85 
 2e KiA/Kinderen in de knel 954,90 

31 1e Algemeen kerkwerk 138,25 
 2e Diaconie 126,85 

31 Zendingsbusjes St. Kinderfonds 
MAMAS 

913,38 

31 Spaarpotjes kinderkerk en 
tienerdienst voor Leger des 
Heils jeugdinstelling Vliet en 
Burgh 

253,50 

Het IBAN rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oudewater is NL 14 RABO 0352 3517 21 ten name van 
PGO te Oudewater. 
 
Dit rekeningnummer NL 14 RABO 0352 3517 21 kunt u ook gebruiken voor  
- collectes; graag voor het einde van elke maand bij collectes vermelden voor welke datum(s) of maand én voor 
welke collecte(s) (1e en/of 2e collecte(s) en/of uitgang) het bedrag bestemd is. 
- het overmaken van de VVB met de mededeling ‘VVB 2024 en uw registratienummer (indien bekend) of uw naam 
en postcode huisnummer’ 
- voor het bestellen van collectebonnen (€ 22,50 per vel), dan met de mededeling ‘collectebonnen’.  
 
PGO-website en het menu ’digitaal loket’: 
- u kunt nu ook collectebonnen bestellen via dit menu. Hier kunt u uw bestelling plaatsen en vervolgens direct via 
iDeal betalen, wel net zo makkelijk.  
- ook kunt u giften doen voor diverse doelen: zie hiervoor ook het ‘digitaal loket’ of de ‘collectezak’ in de 
rechterkolom of de Appostel-app, alles op de PGO-website. 
 
Bram Verweij en Mieke van Soelen (VVB en Solidariteitskas),  
Ied van Baren (collectes) en Peter Schippers (overige zaken) 
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 WERKGROEP KERK EN ISRAËL                                                                                                                
     

“De situatie…” 
Joanne Nihom, medewerker van het Joods Nationaal 
Fonds, schreef op 20 november ’23 in haar blog 
(ingekort):    “…Ik vertel een vriendin dat net een van 
mijn Arabische vrienden is langs geweest. In de 
avocadogaarde was een buis gesprongen en hij had ’m 
gerepareerd. Hij wilde weten hoe het met mij ging en 
gaf me een grote fles olijfolie van de olijven van hun 
eigen bomen. We bleven buiten staan praten. Als ik 
alleen thuis ben en zijn vrouw er niet bij is, zal hij uit 
respect nooit binnenkomen. We spraken heel even over 
‘de situatie’ die we beiden even erg vinden. Net voordat 
hij vertrok, zei hij, met tranen in zijn ogen: ‘Mijn familie 
woont hier al generaties lang. Ik bid in de moskee. We 
zijn opgegroeid met Joodse buren en vrienden. Hier in 
het noorden leefden we altijd zo vredig bij elkaar, maar 
nu kan ik geen dorp in de omgeving inrijden zonder dat 
er zo’n afschuwelijke wegversperring staat. Wat hebben 
we met ons land gedaan?’ Ik antwoordde: ‘Dat is niet 
tegen jou gericht’. Wij, Joden en Arabieren die hier 
wonen, zijn en blijven buren en vrienden. Wat er ook 
gebeurt. Mijn Nederlandse vriendin zegt: ‘Is het niet 
bizar dat jij niet bang bent en ik hier in Nederland wel?’                                                                                                                                                           
Na het gesprek, loop ik even mijn tuin in en zie een grote 
witte vlinder op een boomtak zitten. Hij doet me denken 
aan een uitspraak van landbouwdeskundige Hanoch 
Borger, die ik ooit interviewde voor het JNF. 
Op 24 november 2016 brak in de omgeving van Haifa 
een grote brand uit die enige dagen duurde. Honderden 
hectares bossen verbrandden. In luttele uren werden 
sterke, grote bomen zwarte, droevige stompjes. Weg 
was het gebied met de levendige flora en fauna. De 
eerste paar maanden na de brand werd er bewust niets 
gedaan. ‘We wilden de natuur de tijd geven om te 
herstellen’, vertelde Hanoch. In die eerste maanden liep 

hij dagelijks door het verbrande gebied. Bang dat het 
nooit meer goed zou komen. Tot hij op een dag, bijna 
aan het eind van zijn wandeling, een witte vlinder zag 
vliegen. ‘Toen wist ik dat de natuur bezig was zich te 
herstellen.’  Net zie ik dit bericht op Facebook:                                                                                                                          
Wij waren even in Kibboets Be’eri*.                                                                                                                 
Het dorp is totaal vernietigd.                                                                                                                             
In de angstige stilte zagen we duizenden vlinders.                                                                            
Duizenden…                                                                                                                                                     
Overal waar je keek, leken vlinders het verdriet te 
bedekken.                                                          
Ik hoop zo dat mijn witte vlinder en al die vlinders in 
Be’eri het begin zijn van herstel, hier en buiten Israël”.  
(*Be’eri is een van de plaatsen die op 7 oktober het 
zwaarst is getroffen). 
 
Aanbevolen boeken: - ‘Wie over vrede spreekt heeft 
moed’. Nederlandse schrijvers over de oorlog in Israël 
en Gaza. Uitg. Prometeus. € 9,95.                                                                                                        
- ‘Levenslessen van een rabbijn’. Rabbijn A. Soetendorp 
en Annemiek Leclerc. Uitg. Balans. € 15,00.  
“Hij zag veel en vaak onmogelijk te dragen verdriet om 
zich heen. Waar het om gaat, betoogt hij, is dat verdriet 
en woede uiteindelijk niet de overhand krijgen, maar dat 
de balans doorslaat naar hoop en optimisme. Dit boek is 
een bezield, wijs en noodzakelijk boek over liefde, 
ankering, over breken en helen, over verzet, verzoening 
en een goed geweten.                                    
Sippy Klercq  
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ZWO/KiA-commissie 
 
Stichting Kinderfonds MAMAS 

De afgelopen tijd 
hebben we uw bericht 
het doel voor de 

zendingsbusjes stichting kinderfonds MAMAS stopt per 1 
januari 2024. We kunnen melden dat we een bedrag van 
€ 913,38, dat de 2e helft van het jaar 2023 in de 
zendingsbusjes zat, aan hen hebben overgemaakt. 
Tevens ontvingen zij een bedrag € 330,00 dat komt van 
de giften binnen gekomen via onze PGO-rekening. Alle 
gevers hartelijk dank voor de donaties aan deze 
MAMAS.  
Zij laten weten dat mede dankzij u de MAMAS in 2023 
meer dan 77.000 kinderen een kans konden geven op 
een toekomst. Heel veel dank daarvoor. Namens het 
hele team van Kinderfonds MAMAS. Zij wensen ons 
tevens een vredige, liefdevolle en een gelukkig 2024 toe. 
 

Nieuwe doel van de zendingsbusjes  
Per 1 januari 2024 is dit het doel 
van onze zendingsbusjes. 
Het logo van War Child bestaat 
uit een vierkant met de woorden 
'War' en 'Child'. Het woord 'War' 
is dikgedrukt en symboliseert de 
enorme impact van oorlog en 

conflict op kinderen. 'Child' - in speelse, kinderlijke 
letters - laat de creativiteit én veerkracht van kinderen 
zien. Als organisatie proberen wij letterlijk oorlog en 
kinderen te scheiden - dat is de rode draad in hun werk.  
War Child Holland is opgericht door de Nederlandse 
Willemijn Verloop op 9 oktober 1995. 
 
Wat doet War Child?  
Ze zetten zich in voor een beter leven van 
honderdduizenden kinderen in oorlog. Ze helpen hen 
met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het 
weer contact durven maken met andere mensen en het 
opbouwen van zelfvertrouwen. Ze zorgen ervoor dat ze 
leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. 
 
Waar werken ze? 
War Child is aanwezig in vijftien landen: Afghanistan, 
bezette Palestijnse gebieden, Burundi, Colombia,  
DR Congo, Duitsland, Jordanië, Libanon, Nederland, 
Oeganda, Oekraïne, Sri Lanka, Syrië, Zuid-Soedan en 

Zweden. Naast deze fysieke aanwezigheid steunen ze 
kinderen wereldwijd door het delen en implementeren 
van hun kennis en methoden met internationale 
partners, instanties en overheden. 
 
Nieuwsbrief ontvangen? 
Benieuwd hoe ze dit voor elkaar krijgen? Schrijf je in 
voor hun nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van hun 
activiteiten en expertise. Op het gebied van 
psychosociale steun, onderwijs en bescherming. Ze 
delen dit niet alleen met jou, maar ook met partners en 
overheden. Eigenlijk met iedereen die wil helpen om de 
veerkracht van kinderen in oorlog te vergroten. Ga naar: 
https://online.warchild.nl/aanmelden-nieuwsbrief . 
 
Hoe helpt u/jij mee? Dat kan via: 
- de zendingsbusjes bij de uitgang van de kerkzaal 
- de PGO-website, ga naar de rechterkolom en klik aan 
de collectezak of appostel app 
- rechtstreeks via hun website: https://www.warchild.nl/ 
- hun rekeningnummer: NL24 INGB 0000 0066 69 t.n.v. 
War Child in Amsterdam. 
 
Alvast dank, ook namens War Child, voor uw/jouw 
bijdrage, de ZWO/KiA-commissie. 
 
N.B.: Op zondag 4 februari a.s. komt er een voorlichter 
meer vertellen over hun werk. 
 

Uitnodiging voor 4 februari a.s. 

Iedereen, jong én oud, is van harte uitgenodigd op 
4 februari a.s. in én na deze ZWO/Werelddiaconaat 
dienst. Kom tevens luisteren naar een voorlichter van 
War Child, die meer over hun werk komt vertellen. Dit 
omdat War Child het nieuwe doel is geworden van de 
zendingsbusjes per januari 2024.  
Zegt het voort!  
Graag ontmoeten wij een ieder deze morgen in én na 
deze ZWO/Werelddiaconaat dienst.  
Dit alles onder het genot van een kopje koffie/thee of 
limonade en iets lekkers. 
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2e collecte op 4 februari 2024  
Kerk in Actie Werelddiaconaat               
Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh  

 
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het 
land kampt steeds vaker met cyclonen en 
overstromingen, regen valt onregelmatiger en de 
stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van 
landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te 
overleven.  
Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te 
passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en 
inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren boeren hoe ze 
gewassen op hekwerken boven de grond, of op dijkjes 
kunnen verbouwen, zodat deze bij hoog water of 
overstromingen niet wegrotten. Of om gewassen te 
verbouwen op een bed van waterplanten, zodat het 
gewas meestijgt met opkomend water. 
Ook leren dorpsgemeenschappen met 
waarschuwingssystemen en evacuatieplannen 
voorbereid te zijn op rampen.  
Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland 
beschermd tegen overstromingen. In Bangladesh en veel 
andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast 
vechten. Daarom collecteren we vandaag voor boeren in 
Bangladesh die lijden onder klimaatverandering. Van 
harte aanbevolen.  
Lees meer op kerkinactie.nl/klimaatbangladesh. 
Zo helpt uw bijdrage: 
- € 16,20 driedaagse EHBO-training voor 

dorpsvrijwilligers  
- € 21,60 vierdaagse training in veehouderij in 

veranderend klimaat 
- € 45,00 kit met reddingsmaterialen, zoals een 

brancard en EHBO-kit per dorp. 
Via het programma Werelddiaconaat steunt Kerk in 
Actie de boeren in Bangladesh om bestand te zijn tegen 
klimaatverandering.  
Dit kunt u doen via de 2e collecte op 4 februari 2024 of 
maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Bangladesh, of doneer 
online. Helpt u mee om deze 2e collecte op 4 februari 
2024 tot een succes te maken? Alvast hartelijk dank! 
 

INZAMELTON in de hal voor 
inzamelingsactie Kerk in Actie  
Hartelijk dank voor alle ingezamelde spullen in de 
inzamelton in de hal waarvan de opbrengst is voor Kerk 
in Actie!   
Dit kun je inleveren: 
- Oude mobieltjes, cartridges en toners 
- Buitenlands en oud Nederlands geld 
- Postzegels, ansicht- en geboortekaarten. Hierover wat 
meer informatie: we kunnen deze kaarten en zegels 
sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de 
GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Vrijwilligers 
sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, 
kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de 
postzegels via verkoopadressen in Nederland en 
nationale en internationale beurzen. De ansicht- en 

geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op 
beurzen en bieden ze te koop aan via websites als 
Marktplaats.                                                                                                                                                                                                            
MAAR LET OP! 
Een ANSICHTKAART is een enkele kaart met aan de ene 
kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor 
adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, 
ongeacht de afbeelding.  
(Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een 
envelop verzonden worden, zijn oud papier.   
Er is momenteel nog wel handel in dubbele kaarten van 
Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting 
Kinderpostzegels. 
GEBOORTEKAARTJES: alles soorten zijn welkom! 
ZELFGEMAAKTE KAARTEN: deze kaarten worden 
verkocht als materiaal voor weer nieuwe zelfgemaakte 
kaarten. 
POSTZEGELS: losse postzegels kunt u ongesorteerd 
inleveren. Geen postzegels van ansichtkaarten afhalen. 
Kaart plus postzegel levert meer op dan beiden apart.  
Blijven jullie sparen via onze inzamelton voor Kerk in 
Actie?  
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In 2022 was de opbrengst € 31.393,88 (€ 27.619,68 via 
postzegels en kaarten en € 3.774,20 via cartridges en 
mobieltjes).  
 

Paasgroetenactie 2024 'Ga mee'  
op 11 februari 2024 

Een kaartje met Pasen 
Kunstwerk op de cover van de paasgroetenactie 2024: 
‘Ga mee! De opstanding van Jezus uit de dood opent de 
weg vanuit het donker naar het licht.’ 
 
Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het 
hele land tienduizenden paaskaarten naar 
gevangenissen gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 
2024 organiseert de Protestantse Kerk deze actie om 
gedetineerden een kaartje te sturen met Pasen.  
Het thema van dit jaar is 'Ga mee!’ Het ontvangen van 
een paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich 
dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. “De 
vrouw die dit geschreven heeft, kent mij helemaal niet 
en toch krijg ik deze kaart,” was de verbaasde reactie 
van een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet 
ontving.  
 
Handvol liefde. 
Gerry van Wijngaarden, samen met Jeannette de Groot 
coördinator van de actie, weet hoe belangrijk het 
ontvangen van post is voor gevangenen. “Een 
gedetineerde zei eens: ‘Geef me het gevoel dat ik er mag 
zijn. Een beetje mededogen, een handvol liefde, meer 
niet.’ Post ontvangen is voor gevangenen een van de 
weinige verbindingen met ‘buiten’. Jezus zelf gaf ons de 
opdracht om te zien naar gevangenen.”   
Bij de paasgroetenkaart ontvangen gedetineerden een 
extra kaart, is een dubbele kaart, met postzegel om zelf 
naar iemand te sturen. Beide afbeeldingen op de 
kaarten van 2024 zijn gemaakt door een gedetineerde 
vrouw in Zwolle.  

Er wordt altijd dankbaar gebruik gemaakt van die extra 
kaart. "Een man was zo blij met zijn kaart, hij had zijn 
familie nog niet kunnen bereiken en had geen geld voor 
een telefoonkaart. Hij had gebeden om een oplossing en 
de kaart voelde voor hem als gebedsverhoring".  
Waarom een kaart met Pasen? 
Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat 
er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich 
inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap 
van Pasen ieder jaar weer door te geven. 
 
Een (dubbele) kaart schrijven en versturen? 
Al deze kaarten moeten in één verzamelmap uiterlijk 20 
februari a.s. verstuurd zijn naar het landelijk 
dienstencentrum te Utrecht. De kaarten worden daar 
gesorteerd, verdeeld en verzonden naar gevangenissen 
en tbs-klinieken in Nederland en in het buitenland. De 
verzending naar de penitentiaire inrichtingen komt voor 
rekening van de Protestantse Kerk. 
 
Dit is afbeelding op de tweede kaart, die gedetineerden 
zelf aan iemand kunnen sturen. 

Op zondag 
11 februari 
a.s. kunt 
u/kan jij 
een groet 
schrijven 
op een 
(dubbele) 
kaart. 

Voorbeeldteksten liggen er ook bij. Noteer alleen een 
groet en uw naam, geen adres! Onze commissieleden 
staan hiermee in de hal van de kerk.  
 
Voor onze gemeente zullen ZWO/KiA-commissieleden 
zorgen dat alle kaarten uiterlijk 20 februari a.s. 
verzonden zijn naar het verzamelpunt te Utrecht. De 
kosten van de kaarten, inclusief de postzegels, zijn voor 
rekening van onze commissie. 
 
Wij vragen u tenslotte ook als gemeente tijdens de 
Pasen in uw gebeden ook te bidden voor al die mensen 
in gevangenissen in binnen- en buitenland. 
Zo hebben wij het mogelijk gemaakt een Paasgroet door 
te sturen naar gedetineerden waar ook in de wereld. 
 
Doe u/jij mee met het schrijven van deze (dubbele) 
kaarten op zondag 11 februari a.s.? 
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PGO_Plus 
 
‘Zin in Film’ 
Ook in februari wordt er weer  
een filmavond georganiseerd  
door ‘Zin in Film’. 
Op maandag 26 februari a.s.  
zal de film The Quiet Girl  
worden getoond. 
 

The Quiet Girl 
Ierland 2022. 94 minuten. Drama van Colm Bairéad.  
Met o.a. Carrie Crowley, Andrew Bennett,  
Catherine Clinch, Michael Patric en Kate Nic 
Chonaonaigh. 
 
Ierland, in 1981. Voor de jonge Cáit is eigenlijk geen plek 
thuis. Ze wordt voor de zomer naar familie op het 
platteland gestuurd, waar ze liefdevol wordt opgevangen 
door Eibhlin en de stugge Seán. Cáit ontdekt dat er in dit 

huis naast warmte ook geheimen zijn. 
 
“Prachtig ingetogen en aangrijpende film over 
emotionele verwaarlozing” (NRC)  
  
Aanvang 19.30 uur in Oudewater in de 
Ontmoetingskerk, Westsingel 2. 
 
VOORAF AANMELDEN NOODZAKELIJK bij: 
jannieboing@kaijen.net of via telefoonnummer 565242 
Entree € 5,00 per persoon per avond.  
Alle films worden vertoond op groot scherm met 
Nederlandse ondertiteling.  
Begeleiding: Jos van Hulsen. 
Zin in Film is een initiatief van Pax Christiparochie 
Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden, 
m.m.v. Protestantse Gemeente Oudewater. 
 
 
 
 

 

 
	
	 Restaurantactie	in	Oudewater		
	 Donderdag	14	maart	2024	

Om fondsen te werven voor de exploitatie van ons kindertehuis in Kenia organiseren wij op donderdag 14 maart 
2024 een benefietdiner in samenwerking met een 4-tal toonaangevende restaurants in Oudewater.  
Op deze datum kunt u voor € 40,- een 3 gangen diner (excl. drank) nuttigen bij de deelnemende restaurants.  
Van de opbrengst per couvert gaat € 21,- naar de Stichting Keniaproject. 
Komt u ook (weer) gezellig dineren voor het goede doel met uw partner of vrienden, vriendinnen, uw hobby-, 
sportclub of met collega’s. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!  
Wij rekenen op volle restaurants.  
Reservering loopt via de onderstaande deelnemende restaurants, om zeker te zijn van een plek boek nu direct! 
Vermeld daarbij dat het om het benefietdiner van het Keniaproject gaat. 
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Gratis 1 exemplaar aan te vragen  
van de 40-dagentijdkalender 2024 of 40-dagentijdboekje 
In 2024 begint de 40-dagentijd op woensdag 14 februari, en duurt hij tot en met 28 maart. Daarna is het Goede 
Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen. 

De Protestantse Kerk geeft weer een 40-dagentijdkalender uit in 2024. 
Wil je bewust toeleven naar Pasen? Ook dit jaar biedt Petrus voor de Veertigdagentijd een 
dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Pasen elke dag even stil te staan. 
Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, 
liederen, gebeden en citaten. Online vind je bij elke dag een korte inspirerende video. 
Met het thema ‘Ga mee!’ sluit de kalender aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in 
2023-2024: ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Samen verdiepen op weg 
naar Pasen in thema’s als gebed, inkeer en het maken van een nieuwe start. De kalender 
biedt volop suggesties om tijdens de Veertigdagentijd op je eigen manier te vasten.  
Ga naar https://secure.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/  

 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap komt met het 40-dagentijdboekje: 40 dagen met God. De weken voor 

Pasen zijn traditioneel een tijd van inkeer en bezinning. Veel mensen laten bepaalde 
dingen staan – alcohol, suiker, vlees – of beperken de tijd die ze doorbrengen met televisie 
of social media. Dat geeft ruimte om van een afstandje naar ons leven te kijken en na te 
denken over vragen die er echt toe doen. De veertigdagentijd is een uitgelezen moment 
om stil te staan bij ons antwoord op die vraag. 
Wil jij God (opnieuw) ontmoeten? Dit mooie, gratis boekje verdiept en versterkt je geloof 
en geeft je nieuwe inzichten over verschillende ontmoetingen met God. 
Leef in 7 weken op een nieuwe manier naar Pasen toe met teksten uit het Oude en 
Nieuwe Testament. De korte uitleg en reflectievragen helpen je persoonlijke geloofsleven 
te verdiepen. Kijk op: https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/40dagen/ . 

 
Meer weten over wat de 40-dagentijd inhoudt, ga naar https://www.debijbel.nl/feesten/veertigdagentijd 
 
Taalondersteuning Oekraïners 
‘Privjit…, Jak Sprawie!’, een Oekraïense groet, die we op maandagavond nog wel eens horen in het Zalencentrum. 
Wordt hier dan Oekraïense les gegeven…? 
Nee, juist het omgekeerde. Oekraïense medelanders die hier in Oudewater wonen, krijgen hier ondersteuning in het 
aanleren van onze, toch best wel lastige, Nederlandse taal. Vorig jaar ontstond er vanuit het IKO, in samenspraak 
met genoemde doelgroep, het initiatief om wekelijks ‘taallessen’ te gaan verzorgen. 
Vrijwilligers uit de diverse kerken, waaronder ook de Protestantse Gemeente Oudewater, verzorgen deze lessen. De 
lessen duren zo’n één uur per week. Wekelijks weten gemiddeld zo’n tien Oekraïners de weg te vinden naar het 
Zalencentrum om daar vanaf 18:30 uur les te krijgen. 
‘Wederzijds enthousiasme is wat ons bindt’, vertelt één van de ‘docenten’. 
 
Daarnaast zijn er een aantal zgn. taalcoaches, die wekelijk één of meerdere Oekraïners thuis bezoeken om heel 
niveaugericht les te geven. Tegelijk worden verhalen gedeeld, die je als taalcoach beslist niet onberoerd laten.  
Je hoort verhalen over de oorlog, partners die nog in Oekraïne achterbleven…, families etc. 
Een ‘luisterend oor’ daarbij is belangrijker dan wij nog wel eens denken. 
 
Via de media worden we op de hoogte gehouden van wat er allemaal in Oekraïne gebeurd. Hartverscheurende 
beelden krijgen we bijna dagelijks op ons ‘bordje’ en… wat doen we er mee? 
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We bidden, we maken een gift over voor de ‘hulp aan Oekraïne’, misschien collecteren we er voor… 
Allemaal goede zaken. Wie nog wel eens vergeten worden, zijn de Oekraïners in Nederland, in Oudewater. 
‘Juist hún verhalen, raken mij…’ vertelt één van de vrijwilligers. 
Bidden voor Oekraïne is goed… en als we toch aan het bidden zijn: Laten we onze Oekraïense vrienden in Nederland 
en in het bijzonder in Oudewater niet vergeten. 
Namens de plaatselijke stuurgroep, 
Wout Schinkel
 
Financiën – Begrotingen 2024 voor CvK (PGO)en Diaconie  
 De penningmeesters van zowel  het CvK als de Diaconie hebben de begrotingen voor 2024 
opgesteld en zijn deze besproken binnen zowel het CvK als de Diaconie. 
Ook de Kerkenraad heeft beide begrotingen positief beoordeeld.  
Zoals gebruikelijk worden de verkorte begrotingen met bijbehorende toelichting gepubliceerd op onze website 
onder de commissies “College van Kerkrentmeesters” en “College van Diakenen”.  
Indien u vragen heeft over (één van) de begrotingen dan kunt u contact opnemen met de betreffende 
penningmeester:  
CvK (PGO) – dhr. Peter Schippers – penningmeester@progemoudewater.nl  of  06-5512 6042 
Diaconie – dhr. Rob Kasbergen - diaconie@protgemoudewater.nl of  06-5023 7156 
 
DANKBETUIGING. 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Graag wil ik mijn hartelijke dank betuigen voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoeken die ik mocht ontvangen na 
mijn onfortuinlijke valpartij begin december. Het is hartverwarmend zoveel blijken van medeleven te krijgen. Het 
gaat gelukkig weer de goede kant op, al is er veel geduld nodig om op herstel te wachten. 
Van de gelegenheid maak ik gebruik op u alsnog een goed, gezegend en vooral gezond 2024 toe te wensen. Ik heb 
geen kans gezien dit keer kaarten te verzenden. Dat hoop ik een volgende keer weer op te pakken. 
 
Een hartelijke groet, 
Arie Bax. 
 
Voorstellen nieuwe ambtsdragers 
Ik ben Leonie van den Brink, getrouwd met Gerard en samen hebben wij 2 prachtige dochters Marit en Noortje.  
In het dagelijks leven ben ik Verpleegkundige op de afdeling Verloskunde in het Antonius Ziekenhuis.  Daarnaast kan 
je mij tegenkomen bij Andante waar ik als assistent meehelp bij een uitvaart.  
Na vele jaren actief te zijn geweest, en nog steeds ben, in het jeugdwerk binnen onze gemeente word ik nu diaken.  
Een mooie overstap. Op een actieve manier betrokken zijn en blijven bij onze gemeente. Vol goede moed en zin ga ik 
aan deze taak beginnen.  
Vriendelijke Groet,  
Leonie 
 
Even voorstellen: 
Ik ben Niek Hokken en zal op 28 januari worden bevestigd tot diaken in de rol van penningmeester. Ik ben getrouwd 
met Martine en heb een dochter van 14 jaar, Madeleine. Sinds juni 2022 zijn wij komen wonen aan de Hoenkoopse 
Buurtweg in Oudewater. Hier wonen wij met plezier met onze twee honden en konijnen. Ik ben geboren in 
Sliedrecht en na omzwervingen via Rotterdam, Gorinchem en Odijk beland in Oudewater. 
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In het dagelijks leven ben ik oprichter en eigenaar van een recyclingbedrijf in textiel. Hier maken we van oud textiel 
weer waardevolle grondstoffen om weer nieuw textiel van te maken. Duurzaamheid, maatschappelijk betrokken en 
circulariteit is daarin mijn motto, om een beetje voorzichtig met de aarde om te gaan en iedereen een kans te geven. 
Om diezelfde reden heb ik mij beschikbaar gesteld als diaken binnen onze kerk. Ook hier geldt dat het omkijken naar 
de medemens centraal staat. Ik hoop u in de komende tijd allemaal beter te leren kennen. 
 
In memoriam 
 
Adrie Hoogendijk 
“In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering” 
Op woensdag 29 november is op 72- jarige leeftijd overleden Adrie Hoogendijk. 
Adrie is geboren op 4 januari 1951 in Hoenkoop en is altijd in Oudewater blijven  
wonen. Na de lagere school is ze naar de Mulo gegaan en is daarna gaan werken  
als administratief medewerker bij Six diervoeders in Oudewater.  
Daar heeft ze 33 jaar gewerkt. 
Ook heeft ze nog 7 jaar bij de VVV Gouda gewerkt, en heeft daarna het  
vrijwilligerswerk opgepakt, o.a. bij de VVV Oudewater, de Wulverhorst en de  
plaatselijke bibliotheek. Ze was een zelfstandige vrouw die erg secuur was in haar werk.  
Adrie was lid van deze gemeente, betrokken bij de oprichting van het koor Happy Sound. 
Na 13 jaar op de Roosendaal gewoond te hebben is ze verhuist naar de Spinnen. Daar heeft ze tot het einde van haar 
leven gewoond. Dit woonhuis was haar plekje en ze heeft daar met veel plezier gewoond. 
Ruim 2 jaar geleden werd bij haar longkanker geconstateerd. Er was geen verdere behandeling mogelijk en is ze 
gegaan voor “kwaliteit van leven”. In de loop van oktober werd ze opgenomen in het ziekenhuis. Na 1 week 
ziekenhuis met veel onderzoeken werd duidelijk dat er uitzaaiingen waren en dat het er ernstig voor haar uitzag. Er 
werd gedacht aan opname in een Hospice. En wat was het fijn dat er in de Hospice in Oudewater een plekje vrij was. 
Daar heeft ze nog een fijne tijd gehad. Ze werd verwend, verzorgd, was blij met alle aandacht, kaarten en bezoekjes.  
Na 6 weken is Adrie overleden. We hebben een fijne afscheidsdienst, geleid door Erick Versloot mogen hebben, 
waarna we Adrie hebben begraven bij haar moeder op de Hervormde begraafplaats in Oudewater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een winters beeld (foto Jaap de Wit) 
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E-mail adressen  
Website: www.protgemoudewater.nl  
•     beamerteam@protgemoudewater.nl 
• cvk@protgemoudewater.nl 
• diaconie@protgemoudewater.nl 
• jeugdwerk@protgemoudewater.nl 
• kerkbureau@protgemoudewater.nl 
• kerkenisrael@protgemoudewater.nl 
• liturgiecommissie@protgemoudewater.nl 
• multimedia@protgemoudewater.nl 
• nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
• ontmoeting@protgemoudewater.nl 
• PCP@protgemoudewater.nl 
• penningmeester@protgemoudewater.nl 
• PGO_Plus: vt@protgemoudewater.nl 
• scriba@protgemoudewater.nl 
• vertrouwenspersoon@protgemoudewater.nl 
• webmaster@protgemoudewater.nl 
• zalencentrum@protgemoudewater.nl 
• zwo-kia@protgemoudewater.nl 
• Exposities: ria-griffioen@planet.nl 
• LPD: www.pkn.nl 
• PDC: www.utrecht.pkn.nl 

 
 
PGO-website: 
www.protgemoudewater.nl 
 
Predikant: 
Wegens afwezigheid kunt u voor contact mailen naar 
scriba@protgemoudewater.nl. 
In zeer dringende gevallen kunt u bellen met de 
voorzitter van de kerkenraad mevr. Esther Brouwer:  
06-54717332. 
 
Zalencentrum: 
Informatie betreffende mogelijkheden verhuur 
zalen en kerkzaal bij de beheerder: 
Cor van Dijk, tel.: 06-44553010 of  
e-mail: zalencentrum@protgemoudewater.nl  
of kijk op de PGO website 
www.protgemoudewater.nl rubriek Zalencentrum. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijwillige bijdrage in de kosten van de Ontmoeting  
Voor het drukken van de Ontmoeting vragen wij een vrijwillige bijdrage. Als richtlijn adviseren wij € 15,00  
(zonder postverzorging) per jaar per adres. Deze bijdrage kan en mag naar ieders draagkracht worden 
aangepast. 
S.v.p. over te maken op rekeningnummer NL 14 RABO 0352 351 721 t.n.v. Protestantse Gemeente te 
Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING of via het Digitaal Loket op onze PGO website.  
Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en 
adres - op een zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen. Alvast hartelijk dank! 
 

 






